
 Kerkbrief 427  
juli 2025 

    
 

De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop BEZOEKEN – Zondag vieren in Wittem 

 

Eucharistievieringen op zondag: 9.00, 11.00, 18.00 uur 
Op weekdagen (ma. t/m vr.): morgengebed: 8:00 uur; avondge-
bed: 18:00 uur (niet op feestdagen);  
- Dinsdag en donderdag: morgengebed is met eucharistieviering. 
- Donderdag 12:00 uur: rozenkransgebed voor de vrede. 
Kerk en kapellen zijn van maandag tot vrijdag open van 8.00 tot 
18.15 uur; zaterdag (en feestdagen zonder avondviering) tot 17.00 
uur, zondag (en feestdagen met avondviering) tot 18.45 uur.  

 

- Openingstijden receptie: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. 
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of  
info@kloosterwittem.nl. U kunt altijd een afspraak maken 
voor een pastoraal gesprek of om te biechten. 
- Vergoedingen misintenties: viering door de week € 10; vie-
ring op zondagen en feestdagen € 25. 

 

 

Bijzondere vieringen in juli 

• Zondag 29 juni: bedevaart van Filipijnse Nederlanders ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende 
Bijstand. Er is om 15.00 uur een eucharistieviering in het Engels. Een half uur vooraf is er een ‘novena’, 
een Maria-gebedsdienst, ook in het Engels. Iedereen is hier hartelijk welkom. 

• Zondag 6 juli: Amnesty-zondag. In alle vieringen wordt de Amnesty-kaars ontstoken voor de Cubaanse 
kunstenaar Luis Manuel Otero Alcántara, die 5 jaar cel kreeg voor deelname aan een vreedzame de-
monstratie. Bij de uitgangen liggen blaadjes met adresgegevens en na de viering van 11.00 uur staat de 
Amnesty-stand in Scala. 

• Zondag 20 juli: Hoogfeest van de Allerheiligste Verlosser, het ‘naamfeest’ van de redemptoristen; 

• Zondagen 20 en 27 juli en 3 augustus: themazondagen over ‘verlossing’. 
• Vrijdag 1 augustus: feestdag van St.-Alfonsus Maria de Liguori, stichter van de redemptoristen. Er is 

een feestelijke eucharistieviering om 11.00 uur.  

 

- In de zomermaanden juli en augustus is elke dinsdag om 12.00 uur een Twaalvuurtje in de Klooster-
kerk: een moment van bezinning (ca. een kwartier) met muziek, een gedachte ter overweging en stilte. 

- Elke donderdag om 12.00 uur is er een rozenkransgebed voor vrede in de wereld en in ons eigen leven. 
- Elke laatste zondag van de maand is er een Taizé-viering in Scala om 17.00 uur: op 29 juni (thema: On-

ze-Lieve-Vrouw) en 27 juli (thema: onderweg zijn). 

 

Drie zondagen rond het thema ‘verlossing’ 

‘Congregatie van de Allerheiligste Verlosser’ is de officiële naam van de redempto-
risten. (Redemptor is Latijn voor verlosser). Verlossing is daarom een belangrijk 
thema is de spiritualiteit van de congregatie. “Hij heeft mij gezonden om aan ge-
vangenen verlossing te melden”, zegt Jezus in het Evangelie volgens Lucas en de 
redemptoristen willen Jezus daarin navolgen. Dan gaat het om verlossing uit aller-
lei soorten van fysieke of geestelijke gevangenschap: armoede, angst, ziekte of 
schuld. Op de derde zondag van juli (dit jaar 20 juli) viert de kerk ‘het hoogfeest 
van de Allerheiligste Verlosser’ en dat is dan ook een belangrijke feestdag voor de redemptoristen; het is 
hun ‘titelfeest’. Toevallig is twee weken later, op 1 augustus, de sterfdag - dus feestdag - van de stichter van 
de congregatie, de heilige Alfonsus de Liguori. Daarom een kleine serie van drie themavieringen rond ver-
lossing: 20 juli, 27 juli en 3 augustus.  

 

Taizé-middag 

Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk, waar christenen uit de hele wereld - vooral 
jongeren – naartoe gaan om na te denken over hun geloof en om samen te bidden en te vieren. Taizé is 
vooral bekend vanwege zijn meditatieve liederen die overal op de wereld gezongen worden. Op deze mid-
dag wordt een korte film vertoond over dit bijzondere klooster en u hoort ervaringsverhalen van Taizé-
gangers. En er worden enkele Taizé-liederen gezongen. Een middag voor mensen die al eens in Taizé ge-
weest zijn, maar ook voor wie er nog nooit van gehoord heeft. 
 datum, tijd, plaats: woensdag 9 juli 2025, 14:00 tot 15:30 uur in Scala. Aanmelden: 043 4501741 of 
www.kloosterwittem.nl/Agenda. Kosten: vrije gave. 
 

http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.kloosterwittem.nl/Agenda.%20


 

Kaarsenactie Onze-Lieve-Vrouw 

Net als voorgaande jaren zijn op 27 juni (feest van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand) meer dan 
duizend noveenkaarsen aangestoken ter ere van Onze-Lieve-Vrouw. Noveenkaarsen branden negen dagen 
dus ongeveer tot zaterdag 5 juli staat Maria in het licht. Op het beeldscherm in de kerk komen de intenties 
voorbij, waarvoor mensen hun kaars laten branden.  

 

Workshop meditatief zingen 

Zingen kan je stemming versterken, uitbundig of juist ingetogen. Monniken zingen hun dagelijkse getijden-
gebed, een zangeres zingt een liefdeslied. Zingen betekent emotie, zingen is gevoel. Daarop ligt de nadruk 
in de workshop meditatief zingen: we zingen klanken, op teksten uit diverse tradi-
ties. Door de tekst, de klank én het lichaam te gebruiken ervaren we de kracht van zin-
gen. Of het mooi klinkt, is bijzaak. De workshop wordt begeleid door René Haustermans, 
pastoraal medewerker in Klooster Wittem en muziekpedagoog. 
 datum, tijd, plaats: donderdag 17 juli 2025, 14:00 – 15:00 uur in de kloosterkerk. Aan-
melden: www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 4501741. Kosten: vrije gave. 

 

Kerkasiel in Kampen 

De familie Babayants uit Oezbekistan woont al sinds november 2024 in een kerk in Kampen. De (protestant-
se) ‘Open Hof Kerk’ biedt hun kerkasiel,  opdat ze ons land niet worden uitgezet: zolang er een kerkdienst 
bezig is, komt de vreemdelingenpolitie niet binnen. Op zaterdag 19 juli gaan we vanuit Klooster Wittem 
(per trein) naar Kampen om een kerkdienst te houden, in solidariteit met Open Hof en de familie Babayants.  
 Interesse om mee te gaan?  Geef het door aan de receptie: info@kloosterwittem.nl of 043 4501741. De 
reiskosten zijn voor eigen rekening. 
 Bent u verhinderd, maar wilt u het initiatief wel financieel steunen? Geef het ook door aan de receptie. 
Wellicht kan dan iemand meegaan voor wie de reiskosten een bezwaar zijn.  

 

Tentoonstelling Gulikers en Gulikers 

Marlies Gulikers maakt kleurige schilderijen die door hun structuur extra zeggingskracht hebben. Annema-
rie Gulikers schrijft gedichten: verwoording van de dingen des levens met weinig woorden. Samen verzor-
gen de dames een tentoonstelling in Scala: een gedicht van Annemarie bij elk schilderij van Marlies. 
 De tentoonstelling is te zien van zaterdag 19 tot en met zondag 27 juli. In de weekenden zijn de dames 
zelf aanwezig en draagt Annemarie op verzoek gedichten voor u voor.  

 

De preek nog eens nalezen? 

Misschien hebt u er soms behoefte aan, om een preek nog eens na te lezen. Omdat hij u bijzonder aan-
sprak, of misschien omdat u hem niet helemaal kon volgen omdat sommige dingen wat te snel gingen. Of u 
wilt er met anderen over doorpraten. In Klooster Wittem is de mogelijkheid om de tekst van een preek op 
te vragen (mits de predikant de preek op papier heeft. Dit is meestal het geval, maar niet altijd). U krijgt 
hem dan per e-mail toegestuurd of hij wordt voor u klaargelegd bij de receptie.  
 U kunt een preek opvragen via de receptie of per mail bij pater Ricky: r.misi@stclemens.org. Geef daarbij 
duidelijk aan om welke preek het gaat (d.w.z. datum én tijd van de viering). Houdt u er rekening mee dat 
het soms even kan duren voor u hem krijgt. 

 

Kloosterboekwinkel Wittem 

 Juli en augustus: vakantietijd, dus tijd om te lezen! In de winkel staan verschillende thematafels rond 
het thema ZOMERLEZEN! 

 Er is een gratis catalogus beschikbaar, met boeken die pas verschenen zijn of binnenkort uitkomen. 
 De Gerarduskalender 2026 is al verkrijgbaar om alvast in huis te halen! De prijs is € 11,50. 
 De wereldwinkel geeft in juli 10% korting op aardewerk uit Mexico: vrolijke, kleurrijke zonnen in ver-

schillende maten en allerlei bloempotten en schalen. 
 Kloosterboekwinkel en wereldwinkel zijn dagelijks geopend van 9 tot 17.00 uur. Via de webshop 

www.kloosterboekwinkelwittem.nl kunt u altijd boeken bestellen of reserveren! 
 

Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de Stichting ‘Vrienden van Kloos-
ter Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681 
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